
 

 

 

  

 

 

ik wil het voelen van de aarde 

en ook de modder aan de vingers 

het zien van de kleine rupsjes, 

de wormen en de vlinders 

 

ik wil de bloemen, de paarse en oranje 

ik wil ze plukken, maar wel pas als het kan 

ik wil de groenten bereiden voor elkander 

ik wil het trekken uit de grond en smijten in een pan 

 

ik wil de geuren van de zomer, de lente 

de winter en de herfst 

ik wil de bladeren aan de planten 

en hoe ze bij het vallen zich verzamelen 

 

ik wil een gemeenschap om dit alles mee te delen 

bestaande uit een gesprekje hier en daar 

ik wil het gevoel van verantwoordelijkheid 

voor de bodem en voor elkaar 

 

ik wil kunnen kiezen, 

omdat er rijkdom is in verschil 

hoe meer andersheid - hoe rijker ons samenzijn 

en dus hoe kleurrijker de teelt 

 

ik wil de schoonheid van de mensen, 

en ook die van de plant die is zo mooi 

ik wil het allemaal, zo divers als we zijn, 

en dat kan ook, in het Land van Ooij 

Lev Avitan 


